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KERKDIENSTEN

Zondag 1 juni
09.30 uur
Collecten

Zondag 8 juni
09.30 uur
Collecten

Zondag 15 juni
11.00 uur
Collecten

Zondag 22 juni
09.30 uur
Collecten

Zondag 29 juni
09.30 uur
Collecten

Zondag 6 juli
09.30 uur
Collecten

Zondag 13 juli
09.30 uur
Collecten

Zondag 20 juli
09.30 uur
Collecten

Zondag 27 juli
09.30 uur
Collecten

Ds. J. Lindeboom
Plaatselijke Diaconie en kerk

Pinkster Zendingsdienst

Dhr. K. Renkema

Kerk in Actie - Zending (Myanmar,
Pinksteren) en kerk

Tentdienst
Wordt tijdens dienst bekend gemaakt
Ds. G. Keijzer

Kerk in Actie — Binnenlands diaconaat
(Nederland) en kerk

Ds. K. Renkema
Plaatselijke Diaconie en kerk

Mw. A. Adema
Plaatselijke Diaconie en kerk

Ds. . van der Pol
Protestantse Kerk — Missionair werk
(Nederland, pioniersplekken) en kerk

Dhr. B. Fluit
Plaatselijke Diaconie en kerk

Ds. R. Bosman-Romkema
Plaatselijke Diaconie en kerk
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Bij de kerkdiensten

Terugblik: gedenken op 4 mei

In het kader van '80 jaar herdenken in Vrede en Vrijheid', zat zondagochtend
4 mei de kerk helemaal vol. Voorafgaand aan deze Oecumenische
herdenkingsbijeenkomst, konden de meegenomen bloemen ingeleverd
worden. Hier zijn 2 mooie bloemenkransen van gemaakt, die voor in de kerk
kwamen te staan.

Ds. R. Bosman-Romkema ging voor in deze dienst en de koren De Reinbbge
en Om 'e nocht werkten mee. Organist was Simon Wouda en pianist Bram
Stellingwerf. Anneke Yntema speelde tijdens de dienst op euphonium het
stuk ‘Il silenzio’. Dit gedenkstuk is geschreven in opdracht van de organisatie
van de Nationale Dodenherdenking in Nederland en werd voor het eerst
gespeeld op de 20° verjaardag van de bevrijding van Nederland.

In de dienst werden mooie woorden gesproken, gedichten voorgedragen en
toepasselijke liederen gezongen. Zoals het beginlied: 'Uit honderd huizen
zijn wij hier gekomen,' waarin de regels: 'hier hopen wij elkaar te vinden, hier
tellen de verschillen niet' en 'Wij willen bij elkander schuilen, verdriet alleen
is vaak te groot;' veelzeggend waren over de intentie waarmee wij deze
dienst in herdenking wilden samenkomen. En natuurlijik werden de vijf
mensen herdacht die in de oorlog waren omgekomen door gevechten of die
vanwege haar Jood-zijn werd afgevoerd via Westerbork naar Auschwitz. Het
was al met al een afwisselende herdenkingsdienst, die 's avonds een vervolg
kreeg in de officiéle dodenherdenking. Deze werd voorafgegaan door een
Stille Tocht vanaf het MFC naar de oorlogsmonumenten op het Ald Tsjerkhof.
Tijdens dit moment regende het maar al snel scheen de zon. Een prachtige
regenboog stond boven ons aan de hemel, als een hoopvol teken van vrede!

Regiozondag 25 mei in IJIst

Doordat de Kerkenraad te laat werd geinformeerd over de Regiozondag 25
mei in lJIst, heeft hierover in het vorige kerkblad niets gestaan. Hopelijk heeft
de Karmel-app hierin goede diensten bewezen en afkondiging in de
kerkdienst zodat de meesten van ons toch op de hoogte konden zijn van
deze bijeenkomsten. In vacaturetijd lopen dingen helaas wel eens wat
anders.

Dienst op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, is er een gezamenlijke dienst met
Hommerts/Jutrijp in Woudsend.
Het begint om 8.30 uur met een ontbijt in It Reidhintsje. Tijdens het ontbijt
wordt er gezongen en zal ds. Vonk een overdenking houden. Ds. Vonk
begeleidt de liederen op gitaar.
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Wanneer u deze dienst wilt bijwonen dan graag opgeven bij de Scriba zodat
we weten hoeveel broodjes we moeten bestellen. Dit _kan _tot
dinsdagavond 27 mei per mail of via telefoonnummer

UIT DE KERKENRAAD

Gemeenteavond woensdag 14 mei

Verslag van de financiéle gemeente avond:

Yme Braaksma (vicevoorzitter) heet een ieder van harte welkom waarna ds.
Jelle Vonk deze avond opent met het lezen van Johannes 21.

Het financieel overzicht wordt door Gaele Stoker toegelicht. Er is een grote
post ‘Onderhoud’ vanwege het opknappen van de pastorie, It Reidhintsje en
De Karmel. De financién zijn ondergebracht bij het SKG (Stichting Kerkelijk
Geldbeheer) dit omdat andere banken hoge kosten vragen. Het saldo valt
positief uit omdat er geen predikantskosten waren.

Jeannette Postma licht het financieel overzicht van de Diaconie toe. De
financién van de ZWO zijn ook ondergebracht bij de Diaconie. Ook dit
overzicht wordt door Jeannette besproken.

Wieger Postma doet verslag van de Beroepingscommissie, zie zijn verslag
hier onder.

Mededelingen vanuit het College van Kerkrentmeesters:

Hayo de Vries, die vele jaren actief is geweest voor het College, is gestopt.
Hij kon deze avond helaas niet aanwezig zijn. Hij wordt bedankt voor zijn
vele jaren van inzet, leiderschap en kennis. Hij zal later op een gepast
moment worden bedankt.

It Reidhintsje staat leeg. Het is Jokidé niet gelukt om de kinderopvang op te
starten. Het contract loopt nog 4 jaar. Samen wordt er gezocht naar een
nieuwe huurder.

Op dit moment wordt de pastorie voor een paar maanden verhuurd, dit i.v.m.
verbouwing van een eigen woning.

De avond wordt afgesloten door ds. Jelle Vonk met gebed.

Bericht van de Beroepingscommissie

Tijdens de gemeenteavond hebben we verslag gedaan van het
beroepingswerk en verteld dat we in gesprek zijn met een kandidaat. Echter,
hierbij moesten we ook vermelden dat de voormalig predikant momenteel in
een procedure zit om opnieuw beroepbaar te kunnen worden gesteld. We
waren hoopvol gestemd dat hiervan op korte termijn sprake zou zijn, maar
de procedure vraagt meer tijd. Na gesprek met deze kandidaat hebben we
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besloten dat we de geschiktheidsprocedure blijven volgen maar ons vizier
ook weer gaan openen.
Dit betekent dat we een aantal sporen gaan onderzoeken zoals
aangekondigd op de gemeenteavond in november jl. Ten eerste wordt de
vacature in gewijzigde vorm gepubliceerd waarbij ook kerkelijk werkers in de
gelegenheid worden gesteld om te reageren. Daarnaast onderzoeken we de
mogelijkheid om een emerituspredikant aan te stellen om de vacante periode
te overbruggen. Als laatste gaan we in gesprek met buurgemeenten om de
mogelijkheid van het delen van een predikant te verkennen. Hopelijk leiden
de verschillende richtingen tot opening voor het invullen van de vacature.
Vooralsnog zullen we geduld moeten oefenen. Mocht u vragen hebben naar
aanleiding van dit bericht kunt u gerust contact opnemen.

Namens de beroepingscommissie,
Wieger Postma (voorzitter)

beroepingscommissie@pgwoudsend.nl

Diaconiecollectes voor de komende periode
1 juni - Plaatselijke en algemene diaconie

De collecte van deze zondag is voor het
plaatselike en algemene diaconale werk.
Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons
dorp/regio en aan diaconale projecten in de
buurt, waar we, dankzij uw gift, een bijdrage
aan kunnen leveren.

8 juni - Kerk in Actie - Zending (Myanmar)

Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in Myanmar schrikbarend
toegenomen. Veel kinderen en jongeren zijn getraumatiseerd, maar praten
over psychisch welzijn is taboe. De Raad van Kerken wil dit doorbreken en
traint kerk- en jeugdleiders in psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen
helpen bij traumaverwerking. Deze getrainde vrijwilligers bieden ook
traumahulp na de zware aardbeving die Myanmar eind maart trof.
Onder jongeren nemen ook drugsverslaving en zelfmoord toe. De Raad van
Kerken stimuleert en ondersteunt ook ouders om aandacht te hebben voor
de geestelijke gezondheid van hun kinderen. Met dit werk verspreidt de
Raad van Kerken Gods licht onder jongeren in Myanmar.


mailto:beroepingscommissie@pgwoudsend.nl

15 juni - Tentdienst Waldseiner Wykein

De collecte tijdens deze speciale dienst is door het organiserende comité
nog niet uitgekozen en is daarom nog niet bekend. Het doel van deze
collecte zal tijdens de dienst bekend worden gemaakt en verder uitgelegd.

22 juni - Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat (Nederland)

Nieuwkomers in Nederland hebben het niet makkelijk. Of je nu asielzoeker,
statushouder of arbeidsmigrant bent of helemaal niet over papieren beschikt,
je belandt in lange procedures en uitzicht op een betere toekomst ontbreekt
vaak. Kerk in Actie werkt samen met diverse (kerkelijke) initiatieven die deze
mensen helpen met informatie, advies en scholing om hun zelfredzaamheid
te stimuleren. Ook proberen ze een passend onderkomen te vinden voor wie
in een asielzoekerscentrum wacht op een plek om opnieuw te beginnen.

29 juni, 6 juli, 20 juli, 27 juli - Plaatselijke en algemene diaconie

In de weken van de vakantie zijn er over het algemeen geen
doorstuurcollectes van Kerk in Actie en collecteren we dus voor het
plaatselijke en algemene diaconale werk.

13 juli - Protestantse Kerk - Missionair werk (Nederland,
pioniersplekken)

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geéxperimenteerd met en
geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules stelt de
Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor
pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die
‘kerk naar buiten’ willen zijn. In de online modules komen thema's als ‘Hoe
ontdekken we samen het christelijk geloof?’, ‘Hoe ontdekken we waar we als
kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?’ en ‘Hoe bouwen we een nieuwe
gemeenschap met mensen buiten de kerk?’ aan bod.

Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijk verzocht om uw
collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie
(NL58RABO0373742436) onder vermelding van het doel en/of de datum van
de dienst. De Diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats
terechtkomt. U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook
direct doneren op de website van Kerk in Aktie: www.kerkinactie.nl/kom-in-
actie/collectes



http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes
http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes

Bloemenverkoop

Ook dit jaar hebben we weer een bloemenverkoop

georganiseerd.

Het waren zonnige dagen met veel gezelligheid, de

. opbrengst was ruim €700,- Van dit geld gaan wij de

bloembakken van de kerktuin weer netjes vullen en

de tuin opknappen.

Veel plezier met de mooie bloemen deze zomer.

Hartelijk dank voor de medewerking allemaal en tot
volgend jaar!

Namens de bloemengroep, Alina de Groot

MEDITATIE

Betekenis van Hemelvaart, wezenzondag en Pinksteren

Hemelvaart vieren we veertig dagen na Pasen, en Pinksteren tien dagen
later. Waarom is dat eigenlijk zo, en wat betekent de tijd ertussen?

Verwijzing naar Hemelvaart

‘Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn
lijlden en dood herhaaldelijk bewezen
door gedurende veertig dagen in hun
midden te verschijnen en met hen
over het koninkrijk van God te
spreken’, vertelt de evangelist Lucas
ons aan het begin van het boek
Handelingen (hoofdstuk 1 vers 3). Bij
de andere evangelisten lijkt Jezus’
afscheid van zijn leerlingen hier op aarde veel korter na de opstanding plaats
te vinden, al is er bij geen van hen sprake van een precieze tijdsaanduiding.
Wel van famous last words, zoals in Matteus: ‘Houd dit voor ogen: Ik ben
met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” Marcus
vermeldt: ‘De Heer werd opgenomen in de hemel en Hij nam plaats aan de
rechterhand van God.” Bij Matteus en Johannes ontbreekt enige verwijzing
naar een hemelvaart.

Hemelvaart: veertig dagen na Jezus’ opstanding
De liturgische traditie van ‘Hemelvaartsdag’ gaat Bijbels gesproken dus
terug op het boek Handelingen (1:9-11), en daarbij is de aanduiding ‘veertig
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dagen’ (na Jezus’ opstanding) zo letterlijk mogelijk genomen: de gedenkdag
van de Hemelvaart wordt precies op de veertigste dag van Pasen gevierd,
waarbij de paasdag zelf als eerste dag geteld wordt.

Veertig dagen: volledig doorleefd

Hier zit echter iets meer achter dan eenvoudigweg het principe van een
datumprikker. Veertig dagen staat namelijk Bijbels én liturgisch voor een
volledig doorlopen periode, net zoals veertig jaar. Na veertig dagen (of jaar)
is iets volledig doorleefd. Na een maand plus tien dagen is bijna anderhalve
maancyclus gepasseerd en krijgt men in de gaten dat hetzelfde zich gaat
herhalen. Of na anderhalve generatie (veertig jaar) zijn er meerdere
levensstadia doorlopen en herinnert nagenoeg niemand zich meer hoe het
ervoor was.

In die zin lijkt Lucas hier de aanduiding ‘veertig dagen’ te gebruiken: de
nieuwe werkelijkheid van de Heer die was opgestaan, had tijd nodig om zich
in de beleving van de leerlingen te settelen. Precies zo kunnen we liturgisch
gesproken het paasfeest niet in een weekend of week afdoen: we vieren
wekenlang feest, totdat de verrassing van de paasochtend langzaam een
ingedaald besef wordt — en dat ieder jaar weer.

Vijftig dagen na Pasen

De naam van Pinksteren is ontleend aan het Griekse woord voor ‘vijftig’. In
het Engels zien we dat bijvoorbeeld letterlijk terug: ‘Pentecost’. Het is de
vijftigste dag van Pasen, waarbij de paasdag zelf weer als eerste dag geteld
wordt. In de joodse traditie wordt op de vijftigste dag van Pesach het
wekenfeest (Sjavoeot) gevierd, een oogstfeest waarop gevierd wordt dat
God de Thora aan zijn volk gaf. Pinksteren, waarop de heilige Geest wordt
uitgestort, ontleent zijn datum hier direct aan. Pinksteren is het laatste grote
feest in het liturgische jaar. Daarna breekt de lange ‘groene’ tijd aan, tot aan
Advent, het begin van het volgende liturgische jaar.

Twee keer Veertigdagentijd

Zoomen we even Uit op de jaarkalender, dan zien we ten eerste dat we voor
Pasen een Veertigdagentijd hebben (van Aswoensdag tot Pasen), en erna
eveneens (van Pasen tot en met Hemelvaart). Kijken we iets preciezer, en
tellen we de zondagen in de Veertigdagentijd voor Pasen mee, dan komen
we tot tweemaal vijftig dagen: 47 tot Pasen, de ‘drie dagen van Pasen’, en
vijftig erna. Hoewel dit niet helemaal een wiskundige waarheid is, zoals ook
de opstanding ‘op de derde dag’ eigenlijk al na amper anderhalve dag was,
en omdat het verschil maakt dat je de eerste steeds meetelt, komen we zo
toch tot een honderddagentijd in het liturgische jaar. En die fungeert als één
groot aureool-in-de-tijd rond de Paasdag als centrum en als kern van het
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geloof.

Wat is wezenzondag

De tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bevatten één zondag, die
in de traditie ‘Wezenzondag’ heet (ontleend aan Johannes 14:18 ‘lk laat jullie
niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.’). De leerlingen zijn verweesd
achtergelaten toen Jezus ten hemel voer en de heilige Geest nog niet was
uitgestort. Op die zondag staat het uitzien naar de komst van de Geest
centraal. Want zonder de Geest zullen wij niet bij machte blijken het geloof
vol te houden. Het besef dat we het geloof niet helemaal zelf kunnen maken,
maar hulp van boven nodig hebben, is belangrijk en uniek voor deze zondag.

Dr. Oane Reitsma
Predikant protestantse gemeente Hilversum
& medewerker Eredienst en Kerkmuziek

UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meeleven

Enkele gemeenteleden hebben een vervelende periode meegemaakt i.v.m.
gezondheidsklachten, familiegebeurtenissen of anderszins. We wensen hen
veel sterkte en Gods nabijheid om toch de moed te krijgen en te vinden om
door te gaan.

Maar 66k alle mooie gebeurtenissen willen we niet vergeten, zoals de
geboorte van een kind, verjaardagen en andere momenten om te vieren. En
ook de 'gewone' dagelikse dingen die ons blij maken. Laten we hier
dankbaar voor zijn en ervan genieten.

Tijdens Pasen zijn er bloemetjes weggebracht door gemeenteleden, en door
gasten, naar mensen die een opkikkertje kunnen gebruiken. Onze dank voor
alle medewerking!

In deze tijd van Gedenken op 4 mei en Vieren van de Bevrijding op 5 mei,
gaat het vaak over “VREDE”. Wat het betekent om vrij te zijn, om te doen en
laten wat we willen, om te kunnen zeggen en denken wat we willen, om
voldoende voedsel tot ons te kunnen nemen om een gezond leven te kunnen
leiden. Laten we blijven bidden voor een wereldwijde VREDE en
verdraagzaamheid tegenover elkaar, zeker in onze eigen omgeving. Dat we
omzien naar elkaar en de helpende hand uitsteken naar hen die ons nodig
hebben.

Geeske Terpstra — Betten
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In Memoriam
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Huwelijksjubileum

Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske!

H\IH\H

Verjaardagen

Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske!
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ONTMOETINGEN DOOR DE WEEK

Kofje yn 'e Karmel

De gespreksgroep heeft haar
laatste bijeenkomst gehad en kan
terugkijken op mooie
ontmoetingen. De deelnemers B
kunnen terugkijken op boeiende
gesprekken rond het Evangelie W&
van Lucas. Mocht er in september
nog geen predikant zijn, dan start
ds. Idske v.d. Pol deze
bijeenkomsten weer op.

JEUGD

Berichtje van de kinderkerk

Palmpasen is dit jaar georganiseerd
door een commissie van beide
kerken uit Woudsend. De kinderen
konden zich via de basisschool
opgeven om een palmpasenstok te
knutselen.

Op maandag 7 april zijn we met
ongeveer 20 kinderen aan de slag gegaan in het speellokaal van de school.
Op Palmzondag werden de kinderen uitgenodigd om in optocht van de ene
kerk naar de andere kerk te gaan. We verzamelden in It Reidhintsje. Daar
kregen de kinderen nog een broodhaantje van bakker Visser op de stok.
Hierna begon de optocht door de Karmelkerk onder begeleiding van het lied
Hosanna! Deze hadden de kinderen ook al op school gezongen. Daarna
vervolgde de optocht zich via de Midstrjitte naar de Michaelkerk. Hier
kwamen we onder begeleiding van een koor binnen. Er werd nog een
gedicht voorgelezen en de kinderen mochten buxustakjes uitdelen aan de
mensen in de kerk.

Het was een geslaagde ochtend! Wat fijn dat we op deze manier gezamenlijk
Palmpasen mochten vieren!

Namens de leiding van de Kinderkerk, Lucie de Boer
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Berichtje van de Overstappers

Op zondag 30 maart
kwamen we om 11.30 uur bij
elkaar in It Reidhintsje. We
gingen met elkaar
pannenkoeken bakken en
ze daarna natuurlijk opeten.
Het was heel lekker!
Toen we de pannenkoeken
op hadden, kwam Romke
~ Schaap langs. Samen met
hem en met Gea van der
- Wal gingen we naar de kerk.
Hier kregen we een rondleiding tot aan de kerkklok Dit was best nog wel
een stukje ‘klimmen’, want we moesten via verschillende houten ladders
naar boven.
Ook hebben we bij het orgel gekeken. Wij hadden nooit gedacht dat dit zo'n
ingewikkeld systeem zou zijn. Het is namelijk heel belangrijk dat het orgel
onder de juiste omstandigheden staat. (Denk aan temperatuur,
luchtvochtigheid enz.) Romke vertelde ook dat de kerk best wel speciaal is,
want er is een hele mooie ‘galm’ (qua geluid).
Aan de buitenkant van de kerk zit een rode steen in de muur en Romke
vertelde dat tijdens een watersnoodramp het water tot aan die steen kwam.

Gea en Romke: bedankt! Want het was een gezellige, lekkere en leerzame
middag!

Eindexamens

W w»»==m De eindexamens zijn weer begonnen en
; ~ dat is niet alleen een spannende tijd
- voor de examenkandidaten. Maar ook
voor de gezinnen.
Hopelijk worden alle inspanningen en
verwachtingen beloond en kunnen
y straks de vlaggen met schooltassen
trots uitgestoken worden. Vanaf deze
plaats willen we iedereen die examen
moet doen, veel succes toewensen.

Good
Luck!

[ |

TR FOMR IR FDIRRRMREORRRXR

14



GEDICHT

Pinkstergedachte

Pinksteren is openstaan
voor een kracht

die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen

voor iets wat hoop geeft
en uitzicht biedt.

Is geloven dat

heel gewone mensen
iets buitengewoons

tot stand kunnen brengen
als ze zich laten
inspireren door woorden
van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademhalen
en alles wat in je is
openzetten voor een droom
die lucht geeft.

Is je vleugels uitslaan

en je mee laten nemen

door die windvlaag van Boven
die als een frisse bries

over de aarde waait.

Is de kracht van God

in elkaar herkennen

en in zijn Geest

met elkaar verdergaan.

Greet Brokerhof - Van der Waa
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De zegen van St. Patrick

De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.

De Heer zij achter u
om u te bewaren voor gemene
aanvallen van anderen.

De Heer zij onder u
om u op te vangen als u dreigt te vallen.

De Heer zijinu
om u te troosten als u verdrietig bent.

De Heer zij om u heen
om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.

De Heer zij boven u
om u te zegenen.

Moge God zich over u ontfermen.
nu en altijd.

(naar: 'de zegen van St. Patrick’)
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OVERIGE

Zomerzangavond in de Grutte Tsjerke in Sloten

Het Sneeker Mannenkoor Edoza organiseert op

zondag 15 juni 2025 een zangdienst in de Grutte

Tsjerke in Sloten. ‘QQMAN/V@
Het koor, dat onder leiding staat van dirigent Jan ‘3.-
Hibma heeft een programma samengesteld met
mooie en bekende liederen waarin ook veel ruimte is
VOOr samenzang. R ——

En.... als er mannen zijn die dit een leuke uitdaging vinden en wel eens
willen ervaren wat het is om mee te zingen in een groot mannenkoor, dan
nodigen wij u van harte uit.

Gerben Breimer is €én van onze koorleden en woont in Wijckel.

Wilt u wat meer informatie? Dan mag u hem ook bellen 06 20151783.

Koor- en samenzang wordt door Sebastiaan Schippers op orgel begeleid.
Aanvang 19:30 uur

Gratis toegang;
er is wel een deurcollecte

o.Lv. dirigent' J&f Hlbma
m.m.v. Sebasgiaan Schippers, orgel en'piano

—=

Zoh'\erzang#\lﬂnd
9q£p¢64rutmke te =
:5Ioten
Zondag 15 juni 2025

om 19:30 ﬁi
Gratls tovgang, collecte Bif de Uitgang g ”




Samenzangavond in de Grote of Jacobijnerkerk, Leeuwarden
- Vrijdag 27 juni 2025

Op vrijdagavond 27 juni 2025 D.V. hopen we in de Grote of Jacobijnerkerk
te Leeuwarden een tweede samenzangavond te mogen organiseren. Deze
avond die begint om 20.00 uur, biedt een gelegenheid om samen te komen
en te zingen in een historisch én sfeervolle kerk. Samen zingen we Psalmen,
en enkele liederen van Johannes de Heer tot eer van onze grote God. Ook
zal de bovenstem niet ontbreken. Of u nu liefhebber bent van psalmgezang
of simpelweg wilt genieten van een avond vol prachtige muziek, dan past
deze avond zeker bij u.

ledereen is van harte welkom om deze muzikale avond bij te wonen om als
één grote gemeente God groot te maken. De toegang is gratis!

Organist Pieter de Beer zal de samenzang begeleiden, bijgestaan door de
bovenstemgroep Walterswald. Daarnaast zal de heer S. de Visser een
meditatieve reflectie geven om de avond extra diepgang te geven.

We hopen op een grote opkomst en een avond met gezegende momenten
die ons dichterbij God mogen brengen.

Locatie: Grote of Jacobijner Kerk, Leeuwarden
Datum: 27 juni 2025

Tijd: aanvang 20.00 uur, deuren open 19.30 uur
Toegang: Gratis

Collecte: SDOK

Parkeertip: Parkeergarage hoeksterend, Hoeksterpad 3
Per uur: €1,40
Maximaal tarief: €4,-

En nabij de kerk bevinden zich ook nog enkele parkeerplaatsen.

6106715607
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Wie alleen loopt

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt,
alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.
Een hand alleen kan geen touw om een bundel knopen.

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt,
wie dan valt, heeft niemand om haar op te vangen.
Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort.

Wie alleen loopt, gaat zwaar gebukt onder haar last,
niemand deelt haar vreugde of verdriet.

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Ze heeft maar twee voeten,

ze heeft maar twee armen,

ze heeft maar twee ogen.

Maar in de gemeenschap heeft ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten, loopt niemand ooit alleen.

Patrice Kayo uit Kameroen

Dit mooie gedicht hangt op het prikbord in de hal van It Reidhintsje.

Hoe toepasselijk, ook voor deze tijd van het jaar: de zomertijd breekt aan en
hoewel dit voor veel mensen een tijd is van vakantie, van reizen en van
genieten, zijn er ook mensen die (soms ongewild) thuis blijven en zich
misschien wel — juist in deze tijd — eenzamer dan ooit voelen.

Laten we ook hen niet vergeten en daarbij denken aan bovenstaande

woorden.
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COLOFON

Predikant Vacant
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